
Orde van dienst voor zondag 11 februari 2024 

Doop van Puck van den Pol en Tijs Buijtenhuis   

 

Voorganger: Ds. Rianne van der Nagel-Meter 

Organist/pianist: Henk Hortensius   

M.m.v. Kinderkoor Eigenwijs! en Wakin’ 

 

 - Opgang en intrede –  

 

Binnenkomst van de ambtsdragers en doopouders  

 

Welkom door de ouderling van dienst 

 

Openingslied  ‘Met open armen’ van Schrijvers voor gerechtigheid (begeleid door Wakin’) 
       

Bemoediging  en groet door predikant 

 

Kinderkoor Eigenwijs! zingt:  - ‘Ik ben gewoon zo vrolijk’  

    - ‘Straal en schitter’  

    - ‘Niet zonder hem’  

 

Gebed  

 - Dopen -  

 

- binnendragen van de dopelingen 

 Ondertussen luisteren we naar ‘Meer dan een wonder’ gezongen door Wakin’ 

  

- waarom wij dopen  

 

- presentatie van de dopelingen  

 

- water in de doopvont  

 

- doop van  Puck en Tijs        

 

- zingen ‘De God van de vrede’ Opwekking 746  (1x geheel door Wakin’, daarna samen met 

gemeente)  

De God van de vrede, geeft jou Zijn zegen  

Op alle wegen die je zult gaan 

Wanneer het meevalt, of soms ook tegen  

Bij zon en bij regen zal Hij naast je staan 

 

Hij is als een schaduw, die met je meegaat  

Jou nooit alleen laat, want Hij is trouw 

Ontvang nu de vrede en de genade,  

van God onze Vader, zo zegent Hij jou 

 

- vraag aan de ouders Hein en Eva, Janine en Arjan   

 



- overhandigen van de doopkaars en doopkaart  

- ophangen van de bordjes aan de zuil 

 

- vraag aan de gemeente (op het scherm) 

v. Gemeente van Christus, 

 belooft u de kinderen die gedoopt zijn 

 in uw midden te ontvangen,  

 hen te dragen in uw gebeden  

 en samen met hen en hun ouders 

 de weg van Gods Koninkrijk te gaan?  

 Wat is daarop uw antwoord?  

a. Ja, dat beloven wij.  

Welkom, kinderen van God, 

welkom in de kerk van Christus, 

 wereldwijd en in ons midden.  

 

 - Dienst van het Woord –  

  

Kinderlied   ‘God kent jou vanaf het begin’ (begeleid door Wakin’)  

Moment met de kinderen 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 

 

Lezing  Lucas 15: 1-10  

Lied   ‘De kracht van uw liefde’ Opwekking 488 (begeleid door Wakin’) 

 

Overweging thema: ‘Eureka!’ (n.a.v. Lukas 15: 8-10 ‘de gelijkenis van de verloren munt’) 

 

Lied   ‘You say’ van Lauren Daigle (begeleid door Wakin’)  

 

 - Dienst van het antwoord en afsluiting –  

   

Gebeden; dankgebed, voorbeden, stil gebed,  Onze Vader  

 

Collectemoment   

De kinderen komen weer terug en de kleinsten kunnen uit de crèche gehaald worden. 

  

Kinderkoor Eigenwijs zingt:  - ‘Hou vol’ 

    - ‘Laat je licht maar schijnen’  

 

Zegen  

 

Slotlied  ‘Nu wij uiteengaan’ NLB 423 

   

  

U hebt de gelegenheid om de doopouders voor in de kerk te feliciteren.   

 

    


